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M U S I C E R E N - Liedjes 

 
Broeder/Vader Jacob 
 

 
 

                  Vader Jacob, vader Jacob, slaapt gij nog, slaapt gij nog, alle klokken luiden, alle klokken luiden, bim, bam, bom. 
Of:              Broeder Jacob, broeder Jacob, slaapt gij nog, slaapt gij nog, alle klokken luiden, alle klokken luiden, bim, bam, bom. 

 
Roodborstje 
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Au clair de la lune 
 

 
 

 

 
 

 
Slaap kindje, slaap 
 

 
 
  

  Slaap kindje, slaap. Daarbuiten loopt een schaap. Een schaap met witte voetjes, het drinkt z’n melk zo zoetjes. Slaap kindje, slaap. 
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Toen onze mop een mopje was 
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Grote klokken zeggen 
 

 
 

 

 
 

 
Daar was laatst een advocaat 
 

 
 
          

Daar was laatst een advocaat, tiereliereliere.     Daar was laatst een advocaat, tierelierelom. 

                  Met zijn hoedje in zijn hand, tiereliereliere.     Met zijn hoedje in zijn hand, tierelierelom. 

  Advocaatje ging op reis, tiereliereliere.      Advocaatje ging op reis, tierelierelom. 
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'k Zag twee beren 
 

 
 

 
 

 
 

 
2. 'k Zag twee slangen de was ophangen. 
3. 'k Zag twee apen nootjes rapen. 
4. 'k Zag twee koeien bootje roeien. 
5. 'k Zag twee vliegen een kindje wiegen. 
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Hoedje van papier 
 

 
 

 
 

 
Het regent 
 

 
 
 

                 Het regent,    het regent,    de pannen worden nat.          Daar kwamen twee boerinnen aan, die vielen in het nat. 
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Baas Kimpe en zijn peerd 
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Old Mac Donald 
 

 
 

 

 
 
 

 
Old MacDonald had a farm, ie-a ie-a, oh! And on that farm he had a cow, ie-a ie-a, oh. With a moo-moo here, and a moo-moo there. 
Here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo. Old MacDonald had a farm, ie-a ie-a, oh! 
 
Old MacDonald had a farm, ie-a ie-a, oh! And on that farm he had a duck, ie-a ie-a, oh! With a quack-quack here, and a quack-quack 
there. Here a quack, there a quack, everywhere a quack-quack. Old MacDonald had a farm, ie-a ie-a, oh! 
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Het avondklokje 
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Op stap 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 


