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Au clair de la lune 
 

Au clair de la lune, mon ami Pierrot. 
Prête-moi ta plume, pour écrire un mot. 
Ma chandelle est morte. Je n'ai plus de feu. 
Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. 

 
Baas Kimpe met zijn peerd 

 
Heb je wel gezien, Baas Kimpe met zijn peerd. 
Het heeft een witte kop en een zwarte steert. 
't Beestje kon geen havertje meer eten. 
Er was een strootje in zijn keeltje blijven steken. 
Heb je wel gezien, Baas Kimpe met zijn peerd. 
Het heeft een witte kop en een zwarte steert.  
 

Broeder/vader Jacob 
*In Nederland zingen ze ‘Vader Jacob’ 
 
Broeder Jacob, broeder Jacob,  
slaapt gij nog, slaapt gij nog. 
Alle klokken luiden, alle klokken luiden,  
bim, bam, bom. 
 

Daar was laatst een advocaat 
 

Daar was laatst een advocaat, tiereliereliere.  
Daar was laatst een advocaat, tierelierelom. 
 
Met zijn hoedje in zijn hand, tiereliereliere. 
Met zijn hoedje in zijn hand, tierelierelom. 
 
Advocaatje ging op reis, tiereliereliere. 
Advocaatje ging op reis, tierelierelom. 
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Catootje 

Ik ben met Catootje naar de botermarkt geweest. 
Ze kon maken wat ze wou, ze kon maken wat ze wou. 
Ze kon maken wat ze wou, ze kon maken wat ze wou. 
 
En ze maakte van boter een dominee, een dominee pardoes. 
In de karrek, in de karrek, zei de dominee. 
In de karrek, in de karrek, zei de dominee. 
 

Refrein: Een domi-domi-nee, een domi-domi-nee, 
en m'n zuster die heet Kee en m'n zuster die heet Kee 
en m'n zuster die heet Kee. 
 

En zij maakte van boter een wafelvrouw, een wafelvrouw 
pardoes! 
Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de wafelvrouw. 
Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de wafelvrouw. 
In de karrek, in de karrek, zei de dominee. 
In de karrek, in de karrek, zei de dominee. 
 

Refrein: Een domi-domi-nee, een domi-domi-nee, en … 
 

En zij maakte van boter een toverheks, een toverheks pardoes! 

'k Zal je pakken, 'k zal je pakken, zei de toverheks. 
'k Zal je pakken, 'k zal je pakken, zei de toverheks. 
Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de wafelvrouw. 
Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de wafelvrouw. 
In de karrek, in de karrek, zei de dominee. 
In de karrek, in de karrek, zei de dominee. 
 

Refrein: Een domi-domi-nee, een domi-domi-nee, en … 
 

En zij maakte van boter een kastelein, een kastelein pardoes! 
Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. 
Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. 
'k Zal je pakken, 'k zal je pakken, zei de toverheks. 
'k Zal je pakken, 'k zal je pakken, zei de toverheks. 
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Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de wafelvrouw. 
Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de wafelvrouw. 
In de karrek, in de karrek, zei de dominee. 
In de karrek, in de karrek, zei de dominee. 
 

Refrein: Een domi-domi-nee, een domi-domi-nee, en … 
 

En zij maakte van boter een barones, een barones pardoes! 
In de suite, in de suite, zei de barones.  
In de suite, in de suite, zei de barones.  
Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. 
Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. 
'k Zal je pakken, 'k zal je pakken, zei de toverheks. 
'k Zal je pakken, 'k zal je pakken, zei de toverheks. 
Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de wafelvrouw. 
Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de wafelvrouw. 
In de karrek, in de karrek, zei de dominee. 
In de karrek, in de karrek, zei de dominee. 
 

Refrein: Een domi-domi-nee, een domi-domi-nee, en … 
 

En ze maakte van boter een oude heer, een oude heer pardoes! 
Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer. 
Heel voorzichtig, heel voorzichtig, zei de oude heer.  
In de suite, in de suite, zei de barones. 
In de suite, in de suite, zei de barones. 
Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. 
Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. 
'k Zal je pakken, 'k zal je pakken, zei de toverheks. 
'k Zal je pakken, 'k zal je pakken, zei de toverheks. 
Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de wafelvrouw. 
Kom maar binnen, kom maar binnen, zei de wafelvrouw. 
In de karrek, in de karrek, zei de dominee. 
In de karrek, in de karrek, zei de dominee. 
 

Refrein: Een domi-domi-nee, een domi-domi-nee, en … 
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Daar was laatst een meisje loos 
 
Daar was laatst een meisje loos, 
die wou gaan varen, die wou gaan varen.  
Daar was laatst een meisje loos, 
die wou gaan varen als lichtmatroos. 
 
Zij moest klimmen in de mast,  
maken de zeilen, maken de zeilen. 
Zij moest klimmen in de mast, 
Maken de zeilen met touwtjes vast.   
 
Maar door storm en tegenweer, 
sloegen de zeilen, sloegen de zeilen. 
Maar door storm en tegenweer, 
sloegen de zeilen van bo-o-ven neer. 
 
Ach kap'teintje sla mij niet, 
ik ben uw liefje, ik ben uw liefje. 
Ach kap'teintje sla mij niet, 

ik ben uw liefje zoals gij ziet. 
 
Zij moest komen in de kajuit, 
kreeg een pak rammel, kreeg een pak rammel. 
Zij moest komen in de kajuit, 
kreeg en pak rammel en toen was het uit.  
 

De uil die op de peerboom zat 
 

De uil die op de peerboom zat. De uil die op de peerboom zat. 
En boven zijn hoofd daar zat er een kat.  
Van simme dondeine, van farilonla.              
En boven zijn hoofd daar zat er een kat. 
De uil vivat. De uil vivat. 

 



7 

 

De dronken zeeman 
 
Wat gaan we doen met de dronken zeeman.    
Wat gaan we doen met de dronken zeeman. 
Wat gaan we doen met de dronken zeeman. 
's Morgens in de vroegte. 
 

Refrein: 
Hola, en hop daar gaat ie. Hola, en hop daar gaat ie. 
Hola, en hop daar gaat ie. 
's Morgens in de vroegte. 
 

Stop hem in zijn bed, hij zal wel slapen.    
Stop hem in zijn bed, hij zal wel slapen. 
Stop hem in zijn bed, hij zal wel slapen. 
's Morgens in de vroegte. 
 

Refrein: Hola, en hop daar gaat ie … 
 

Hang hem in de mast om uit te waaien. 
Hang hem in de mast om uit te waaien. 
Hang hem in de mast om uit te waaien. 
's Morgens in de vroegte. 
 

Refrein: Hola, en hop daar gaat ie … 
 

Roep de kapitein hij zal hem leren. 
Roep de kapitein hij zal hem leren. 
Roep de kapitein hij zal hem leren. 
's Morgens in de vroegte. 
 

Refrein: Hola, en hop daar gaat ie … 
 

Dat gaan we doen met de dronken zeeman. 
Dat gaan we doen met de dronken zeeman. 
Dat gaan we doen met de dronken zeeman. 
's Morgens in de vroegte. 
 

Refrein: Hola, en hop daar gaat ie … 



8 

 

De wielen van de bus 
 
De wielen van de bus gaan rond en rond. 
Rond en rond. Rond en rond. 
De wielen van de bus gaan rond en rond,  
als de bus gaat rijden. 
 

De deuren van de bus gaan open en dicht. 
Open en dicht. Open en dicht. 
De deuren van de bus gaan open en dicht,  
als de bus gaat rijden. 
 

De lampen van de bus gaan aan en uit. 
Aan en uit. Aan en uit. 
De lampen van de bus gaan aan en uit, 
als de bus gaat rijden. 
 

De mensen in de bus gaan op en neer. 
Op en neer. Op en neer. 
De mensen in de bus gaan op en neer, 
als de bus gaat rijden. 
 

De wissers van de bus gaan heen en weer. 
Heen en weer. Heen en weer. 
De wissers van de bus gaan heen en weer, 
als de bus gaat rijden. 
 

De toeter van de bus zegt toet, toet, toet. 
Toet, toet, toet. Toet, toet, toet. 
De toeter van de bus zegt toet, toet, toet, 
als de bus gaat rijden. 
 

De bel in de bus doet tring, tring, tring. 
Tring, tring, tring. Tring, tring, tring. 
De bel in de bus doet tring, tring, tring, 
als de bus moet stopen. 
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Een Nederlandse Amerikaan 
 
Een Nederlandse Amerikaan, die zie je al van verre staan. 
Een Nederlandse Amerikaan, die zie je al van verre staan. 
  
Refrein: 
Van voor naar achter, van links naar rechts. 
Van boven naar onder, van links naar rechts.  
Van voor naar achter, van links naar rechts. 
Van boven naar onder, van links naar rechts. 
  
Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop, 
er staan maar amper drie haren op. 
Zijn hoofd lijkt wel een varkenskop, 
er staan maar amper drie haren op. 
 
Refrein: Van voor naar achter, van links naar rechts … 
 
Zijn neus lijkt wel op een zure bom, 
ik wou dat ik er in happen kon. 
Zijn neus lijkt wel op een zure bom, 
ik wou dat ik er in happen kon. 

Refrein: Van voor naar achter, van links naar rechts … 

Zijn buik lijkt wel een luchtballon, 
ik wou dat ik er in prikken kon. 
Zijn buik lijkt wel een luchtballon, 
ik wou dat ik er in prikken kon. 

Refrein: Van voor naar achter, van links naar rechts … 
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Grote klokken 
 

Grote klokken zeggen bim-bam, bim-bam. 
Kleine klokken zeggen tik-ke, tak-ke, tik-ke, tak-ke.  

En die kleine polshorloge tik-ke tak-ke,  
tik-ke tak-ke, tik-ke tak-ke, tik. 
 

Handjes draaien 
 

Handjes draaien, koekebakke vlaaien. 
Handjes draaien, koekebakke vis.  
Je kunt het niet geloven, hoe lekker dat dat is. 
Je kunt het niet geloven, hoe lekker dat dat is. Stokvis! 

 
Het regent 

 
Versie 1 
Het regent, het regent, de pannetjes worden nat. 
Daar kwamen twee boerinnetjes aan, die vielen op hun gat. 
 
Versie 2 
Het regent, het regent, de pannetjes worden nat. 
Er kwamen twee soldaatjes aan, die vielen op hun gat. 
 

Hoedje van papier 
 
Eén, twee, drie, vier, hoedje van, hoedje van. 
Eén, twee, drie, vier, hoedje van papier. 
Als het hoedje dan niet past,  
zetten we 't in de glazenkast. 
Eén, twee, drie, vier, hoedje van papier. 
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Het loze vissertje 
 

Des winters als het regent, 
dan zijn de paadjes diep, ja diep.  
Dan komt het loze vissertje, 
al vissen in het riet, ja riet. 
 

Refrein: 
Met zijnen rijfstok, met zijnen strijkstok. 
Met zijnen lapzak, met zijnen knapzak. 
Met zijnen le-e-ren van dirre domme dere. 
Met zijnen leren laarsjes aan. 
Met zijnen le-e-ren van dirre domme dere. 
Met zijnen leren laarsjes aan. 
 

Dat loze molenarinnetje 
ging in haar deurtje staan, ja staan.  
Opdat dat aardig vissertje, 
voorbij haar deur zou gaan, ja gaan. 
 

Refrein: Met zijnen rijfstok, … 
 

Wat heb ik u misdreven, 
wat heb ik u misdaan, ja daan.   
Opdat ik niet in vrede, 
voorbij uw deur mag gaan, mag gaan. 
 

Refrein: Met zijnen rijfstok, … 
 

 

Gij hebt mij niets misdreven, 
gij hebt mij niets misdaan, ja daan. 
Maar moet mij driemaal zoenen, 
eer gij van hier moogt gaan, ja gaan. 
 
Refrein: Met zijnen rijfstok, … 
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Hoofd, schouders, knie en teen 
 

Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. 
Oren, ogen, 't puntje van je neus. 
Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. 
 

Ikkeltje kramikkeltje 
 

Ikkeltje, kramikkeltje kwam aangelopen. 
Ikkeltje, kramikkeltje kwam aangegaan. 
Daar kwamen twee paar boeren, paar boeren, paar boeren. 
Daar kwamen twee paar boeren op mijne drempel staan, 
't is gedaan. 

 
Ik heb de zon zien zakken in de zee 

 
Ik heb de zon zien zakken in de zee. 
Ik heb de zon zien zakken in de zee. 
Ik heb de zon zien zakken. 
De zon zien zakken. 
De zon zien zakken in de zee. 

 
In de maneschijn 

 
In de maneschijn, in de maneschijn, 
klom ik op een laddertje door 't raamkozijn. 
Maar je raadt het niet, maar je raadt het niet. 
Dit is een vogel en dat is een vis. 
Dit is een duizendpoot die schoenenpoetser is. 
En van je één en van je twee,  
en van je dikke, dikke tante Kee. 
En dat is recht en dat is krom. 
En dan draaien wij het wieltje nog eens om. Joech hee! 
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Ik zag twee beren 
 

'k Zag twee beren broodjes smeren.  
O, dat was een wonder. 
't Was een wonder, boven wonder,  
dat die beren smeren konden. 
Hi, hi, hi - ha, ha, ha, 'k stond erbij en ik keer ernaar. 
 
'k Zag twee apen nootjes rapen.  
O, dat was een wonder. 
't Was een wonder, boven wonder, 
dat die apen rapen konden. 
Hi, hi, hi - ha, ha, ha, 'k stond erbij en ik keer ernaar. 
 
'k Zag twee koeien bootje roeien.  
O, dat was een wonder. 
't Was een wonder, boven wonder, 
dat die koeien roeien konden. 
Hi, hi, hi - ha, ha, ha, 'k stond erbij en ik keer ernaar. 
 
'k Zag twee vliegen 'n kindje wiegen.  
O, dat was een wonder. 
't Was een wonder, boven wonder, 
dat die vliegen wiegen konden. 
Hi, hi, hi - ha, ha, ha, 'k stond erbij en ik keer ernaar. 
   
Ik zag twee bijen 'n truitje breien.       

O, dat was een wonder. 
't Was een wonder, boven wonder, 
dat die bijen breien konden.  
Hi, hi, hi - ha, ha, ha, 'k stond erbij en ik keer ernaar. 
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In een klein stationnetje 
 

In een klein stationnetje, 's morgens in de vroegte. 
Stonden zeven wagentjes, netjes op een rij. 
En het machinistje, draaide aan het wieletje. 
Hakke hakke tuut tuut, weg zijn wij. 

 
Juffrouw, wil je de polka leren 

 
Juffrouw, wil je de polka leren? 
Eén, twee, drie stop en dan keren. 
Neen, mijnheer, ik en dans niet meer.   
Want mijn teen die doet te zeer. 
 
Juffrouw, kom toch de polka dansen. 
Kom de polka vrolijk dansen. 
Ja, mijnheer, zeker wil ik wel, 
want jij danst hem vlug en snel.  

 
Klein, klein kleutertje 

 
Versie 1 
Klein, klein, kleutertje, wat doe jij in mijn hof? 
Je plukt er al m'n bloempjes af en maakt het veel te grof. 
Mamaatje die zal kijven, papaatje die zal slaan. 
Klein, klein kleutertje ga hier maar gauw vandaan. 
 
Versie 2 
Klein, klein, kleutertje, wat doe jij in mijn hof? 
Je plukt er al m'n bloempjes af en maakt het veel te grof. 
Och m'n lieve mamaatje, zeg het niet tegen papaatje. 
Ik zal zoet naar school toe gaan, en de bloemetjes laten staan. 
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Kortjakje  
 

Altijd is Kortjakje ziek.  
Midden in de week, maar zondags niet.  
Zondags gaat zij naar de kerk. 
Met een boek vol zilverwerk. 
Altijd is Kortjakje ziek. 
Midden in de week, maar zondags niet. 
 

My Bonnie 
 
My Bonnie is over the ocean. 
My Bonnie is over the sea.  
My Bonnie is over the ocean. 
So bring back my Bonnie to me. 
 
Refrein: 
Bring back, bring back, 
oh, bring back my Bonnie to me, to me. 
Bring back, bring back, 
oh, bring back my Bonnie to me, to me. 
 
Last night as I lay on my pillow. 
Last night as I lay on my bed. 
Last night as I lay on my pillow, 
I dreamed that my Bonnie was back.       
 
Refrein: Bring back, bring back, … 
 
The wind has blown over the ocean. 
The wind has blown over the sea. 
The wind has blown over the ocean, 
and brought back my Bonnie to me. 
 
Refrein: Bring back, bring back, … 
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Old MacDonald 
 

Old MacDonald had a farm, ie-a ie-a, oh! 
And on that farm he had a cow, ie-a ie-a, oh! 
With a moo-moo here, and a moo-moo there. 
Here a moo, there a moo, everywhere a moo-moo. 
Old MacDonald had a farm, ie-a ie-a, oh! 
 
And on that farm he had a pig, ie-a ie-a, oh! 
With an oink-oink here, and an oink-oink there. 
Here an oink, there an oink, everywhere an oink-oink. 
Old MacDonald had a farm, ie-a ie-a, oh! 
 
And on that farm he had a duck, ie-a ie-a, oh! 
With a quack-quack here, and a quack-quack there. 
Here a quack, there a quack, everywhere a quack-quack. 
Old MacDonald had a farm, ie-a ie-a, oh! 
 

Onder moeders paraplu 
 

Onder moeders paraplu liepen eens twee kindjes.  
Hanneke en Janneke, dat waren dikke vriendjes. 
En de klompjes gingen klik-klak-klik 
en de regen deed van tik-tak-tik 
op moeders paraplu, op moeders paraplu. 

 
Op een grote paddenstoel 

 
Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen. 
Zat kabouter Pinnemuts heen en weer te wippen. 
Krak, zei toen de paddenstoel met een diepe zucht. 
Allebei de beentjes. Hopla in de lucht. 
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Papegaaitje leef je nog 
 

Papegaaitje, leef je nog. Ieja deja. 
Ja, meneer ik ben er nog. Ieja deja. 
'k Heb m'n eten opgegeten  
en m'n drinken laten staan. 
Ieja deja. Poef! 
 

Roodborstje tikt 
 

't Roodborstje tikt tegen 't raam tik - tik - tik. 
Laat me erin. Laat me erin. 
't Is hier te guur en te koud naar mijn zin. 
Laat me erin, ja erin. 
 
't Meisje deed open, het beestje kwam snel. 
Binnen was 't beter, dat wist ie wel. 
Bij 't meisje had hij het goed naar zijn zin. 
Ging toen het bos niet meer in. 

 
Slaap, kindje slaap 

 
Slaap, kindje slaap, daar buiten loopt een schaap.       
Een schaap met witte voetjes.  
Die drinkt zijn melk zo zoetjes.  
Slaap, kindje slaap. 
 
 Toen onze mop een mopje was 
 
Toen onze mop een mopje was, heel aardig om te zien. 
Nu bromt hij alle dagen en bijt nog bovendien. 
Waf - woef, waf - woef, waf - woef, waf - woef, 
en bijt nog bovendien. 
Nu bromt hij alle dagen en bijt nog bovendien. 
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Tsoe tsoe wa 
 

Tsjoe tsjoe wa, tsjoe tsjoe wa  -  Tsjoe tsjoe wa wa wa 2x 
 

Op je plaats 2x -     Strek je armen 2x  
Tsjoe tsjoe wa, tsjoe tsjoe wa  -      Tsjoe tsjoe wa wa wa 2x 
 

Op je plaats 2x -    Strek je armen 2x  
Vuisten maken 2x   
Tsjoe tsjoe wa, tsjoe tsjoe wa  -  Tsjoe tsjoe wa wa wa 2x 
 

Op je plaats 2x -     Strek je armen 2x  
Vuisten maken 2x            -     Duimen omhoog 2x 
Tsjoe tsjoe wa, tsjoe tsjoe wa  -  Tsjoe tsjoe wa wa wa 2x 
 

Op je plaats 2x -     Strek je armen 2x  
Vuisten maken 2x -     Duimen omhoog 2x 
Schouders op 2x 
Tsjoe tsjoe wa, tsjoe tsjoe wa  -  Tsjoe tsjoe wa wa wa 2x 
 

Op je plaats 2x -     Strek je armen 2x  
Vuisten maken 2x      -     Duimen omhoog 2x 
Schouders op 2x -     Hoofd omhoog 2x 
Tsjoe tsjoe wa, tsjoe tsjoe wa  -  Tsjoe tsjoe wa wa wa 2x 
 

Op je plaats 2x -     Strek je armen 2x  
Vuisten maken 2x -     Duimen omhoog 2x 
Schouders op 2x -     Hoofd omhoog 2x 
Billen naar achteren 2x 
Tsjoe tsjoe wa, tsjoe tsjoe wa  -  Tsjoe tsjoe wa wa wa 2x 
 

Op je plaats 2x -      Strek je armen 2x  
Vuisten maken 2x      -     Duimen omhoog 2x 
Schouders op 2x -     Hoofd omhoog 2x 
Billen naar achteren 2x -   Voeten naar binnen 2x 
Tsjoe tsjoe wa, tsjoe tsjoe wa  -  Tsjoe tsjoe wa wa wa 2x 
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Op je plaats 2x -     Strek je armen 2x  
Vuisten maken 2x      -     Duimen omhoog 2x 
Schouders op 2x -     Hoofd omhoog 2x 
Billen naar achteren 2x -   Voeten naar binnen 2x 
Tong naar buiten - Blèh!!!! 
Tsjoe tsjoe wa, tsjoe tsjoe wa  -  Tsjoe tsjoe wa wa wa 2x 

 
Twee emmertjes water halen 

 
Twee emmertjes water halen. Twee emmertjes pompen. 
Meisjes op de klompen. Jongens op een houten been. 
Rij maar door mijn straatje heen. 
Van je ras, ras, ras, rijdt de koning door de plas. 
Van je voort, voort, voort, rijdt de koning door de poort. 
Van je erk, erk, erk, rijdt de koning naar de kerk. 
Van je één, twee, drie! 
 

Twinkel, twinkel kleine ster 
 

Versie 1 
Twinkel, twinkel, kleine ster. O, wat ben je hoog en ver. 
Als een kleine diamant sta je boven 't donk're land. 
Als de zon is weggegaan, kom je aan de hemel staan. 
En je straalt zo teer zo zacht, twinkel, twinkel in de nacht. 
 
Versie 2 
Twinkel, twinkel kleine ster, ik zie jou al van heel ver. 
Met jouw stralen zij aan zij. Maak jij alle mensen blij.  
Twinkel, twinkel mooie ster, ik zie jou al van heel ver. 
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Vrolijke vrienden 
 
Vrolijke, vrolijke vrienden! Vrolijke vrienden, dat zijn wij. 
Vrolijke, vrolijke vrienden! Vrolijke vrienden, dat zijn wij. 
 

Als wij samen gaan kamperen,    
in het bos of op de hei,    
dan klinkt het wel duizend keren, 
vrolijke vrienden, dat zijn wij. 
 

Vrolijke, vrolijke vrienden! Vrolijke vrienden, dat zijn wij. 
Vrolijke, vrolijke vrienden! Vrolijke vrienden, dat zijn wij. 
 

's Morgens komt de zon ons wekken, 
en de vogels zingen blij. 
Dan is 't tijd dat wij gaan trekken, 
door de dennen, bos of hei. 
 

Vrolijke, vrolijke vrienden! Vrolijke vrienden, dat zijn wij. 
Vrolijke, vrolijke vrienden! Vrolijke vrienden, dat zijn wij. 
 

Twee of drie die koken 't eten,   
brengen lekk're dingen mee. 
Dat is iets dat wij wel weten, 
wie op kamp is eet voor twee! 
 

Vrolijke, vrolijke vrienden! Vrolijke vrienden, dat zijn wij. 
Vrolijke, vrolijke vrienden! Vrolijke vrienden, dat zijn wij. 
 

En gaat stil de avond komen, 
zingen, dansen wij bij 't vuur. 
Tot wij in ons tent gaan dromen, 
in het late, late uur!  
 
Vrolijke, vrolijke vrienden! Vrolijke vrienden, dat zijn wij. 
Vrolijke, vrolijke vrienden! Vrolijke vrienden, dat zijn wij. 
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We maken een kringetje 
  
We maken een kringetje van jongens en van meisjes, 
we maken een kringetje van tra - la - la. 
Maak nu een buiging, maak nu een buiging. 
Bij de hand, bij de hand, pak je vriendje bij de hand. 
Bij de hand, bij de hand, pak je vriendje bij de hand. 
 

Zagen, zagen, wiedewiedewagen 
 

Zagen, zagen, wiedewiedewagen. 
Jan kwam thuis om een boterham te vragen. 
Vader was niet thuis, moeder was niet thuis. 
Piep zei de muis in 't vogelhuis! 
 

Zakdoek leggen 
 

Versie 1 
Zakdoek leggen, niemand zeggen 
"Kukleku" zo kraait de haan. 
'k Heb maar twee paar schoenen aan. 
Eén van stof en één van leer, 
hier leg ik mijn zakdoek neer. 
 
Versie 2 
Zakdoekje leggen, niemand zeggen, 
ik heb de hele nacht gewaakt. 
Twee paar schoenen heb ik afgemaakt. 
Eén van stof en één van leer, 
hier leg ik mijn zakdoek neer. 
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Zeg, Roodkapje 
 

Zeg Roodkapje waar ga je heen, zo alleen zo alleen. 
Zeg Roodkapje waar ga je heen, zo alleen. 
Ik ga bij grootmoeder koekjes brengen, in het bos, in het bos. 
Ik ga bij grootmoeder koekjes brengen, in het bos. 
 
In het bos wonen wilde dieren, in het bos, in het bos. 
In het bos wonen wilde dieren, in het bos. 
Ik ben niet bang voor de wilde dieren in het bos, in het bos. 
Ik ben niet bang voor de wilde dieren in het bos. 
 
Pas maar op voor de boze wolf, in het bos, in het bos. 
Pas maar op voor de boze wolf, in het bos. 
Ik ben niet bang voor de boze wolf in het bos, in het bos. 
Ik ben niet bang voor de boze wolf dieren in het bos. 
 
Zeg Roodkapje waar ga je heen, zo alleen zo alleen. 
Zeg Roodkapje waar ga je heen, zo alleen. 
Ik ga bij grootmoeder koekjes brengen, in het bos, in het bos. 
Ik ga bij grootmoeder koekjes brengen, in het bos. 
Zeg Roodkapje waar ga je heen, zo alleen zo alleen. 
Zeg Roodkapje waar ga je heen, zo alleen. 
 

Zo gaat de molen 
 
Zo gaat de molen, de molen, de molen. 
Zo gaat de molen, de mo-ho-len. 
Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken. 
Zo gaan de wieken, de wie-hie-ken.                       
Zo gaan de handjes, de handjes, de handjes. 
Zo gaan de handjes, de ha-ha-ndjes. 
Zo gaan de voetjes, de voetjes, de voetjes. 
Zo gaan de voetjes, de voe-hoe-tjes. 
 


